
   

mei 2023 Nieuw leven
In de maand mei ervaren we dat de natuur uit-
bundig het uitbotten van nieuw leven viert. Ei-
genlijk was dat in april al begonnen. In de ker-
kelijke traditie staat Pasen dan ook voor nieuw 
leven, een nieuw begin. Op eerste Paasdag heb-
ben we traditiegetrouw weer een nieuwe Paas-
kaars aangestoken. Dit jaar is deze zelfs gesierd 
met “onze” vierpas, met daarin een aantal kern-
woorden waardoor we ons willen laten inspire-
ren. Ook in onze gemeenschap is er sprake van 
een nieuw begin, nu de beroeping van Elly van 
Kuijk als onze nieuwe predikante is aangekon-

digd. Vanaf deze plaats heten we haar een hartelijk welkom, met deze kernwoorden als hart 
onder de riem.    Wim Wattel

Raad van Kerken
Voor de komende maand heeft de Raad van Kerken het volgende op de 
agenda staan.
Pinksterketen
Om de verbondenheid tussen kerken uit te drukken (en een kijkje bij elkaar te nemen) gaat 
er in de periode van Pasen tot Pinksteren van week tot week een kaars van kerk naar kerk. 
Op 21 mei ontvangt de Koorkerk deze kaars uit de Gasthuiskerk en met Pinksteren brengen 
twee mensen uit onze kring de kaars naar de PKN-gemeente in Kleverskerke.

Vesper 4 mei
Voorafgaande aan de kranslegging op het Abdijplein ter gelegenheid van de herdenking 
van oorlogsslachtoffers, organiseert de RvK Middelburg een vesper o.l.v. ds. Leuny de Kam. 
Aanvang 19 uur. De vesper vindt plaats in de Koorkerk. Na de vesper sluiten we ons aan 
op het Abdijplein voor de herdenking. Namens de Raad van Kerken Middelburg zullen ds. 
Leuny de Kam en rector Wim van den Berg een krans leggen.

Vacature
De Raad van Kerken (RvK) Middelburg zoekt een secretaris. De RvK heeft oecumene hoog in 
het vaandel staan. Er worden activiteiten opgepakt waarin onderlinge contacten en samen-
werking vorm krijgen: gebedsweek voor eenheid, vesper op 4 mei voor de kranslegging 
op het Abdijplein, vredesweek, kerstzingen op de Markt e.d. Ben je of ken je iemand die 
geknipt is voor het werk in een enthousiaste groep? Neem contact op met ds. Chris Bak-
ker (voorzitter) 06 44980502 of per e-mail rvkmiddelburg@zeelandnet.nl of José die vanuit 
Koorkerk als lid haar bijdrage levert: José 0651070297 of per e-mail josembaars@live.nl 
José Baars

Paaskaars 2023, Koorkerk

Uitstap naar remon-
strantse buurgemeen-
te Dordrecht, zondag-
ochtend 11 of 18 juni 
Het is traditie dat de RGMZ 
eens in het jaar een uitstapje 
organiseert. Het is ook traditie 
dat die uitstapjes vanzelfspre-
kend voor alle Koorkerkers 
zijn.
Na het zeer gezellige buurbe-
zoek aan de gemeente Som-
melsdijk, is nu de beurt aan 
de remonstrantse gemeente 
Dordrecht. Het hol van de 
leeuw, immers de Arminianen 
werden hier in 1619 uit de 
staatskerk geknikkerd wegens 
‘vrijzinigheid’. Verder natuur-
lijk een prachtige historische 
stad.
Op zondagochtend 11 of 18 
junibezoeken wij deze betrok-
ken gemeente. Kerkdienst, 
lunch met de Dordtenaren, 
wandeling door de histori-
sche stad onder leiding van 
een gemeentelid. Thee na, en 
om drie uur weer huiswaarts. 
Vervoer wordt geregeld door 
chauffeurs met auto te koppe-
len aan meerijders.
Dit is een vooraankondiging. 
Twee data zijn mogelijk, 11 en 
18 juni. U hoort er meer over.

Hartelijke groet,
Joep de Valk
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Kerkdiensten

7 mei 2023
Ds. Wim Jansen

14 mei 2023
Pastor Wim van Goch

21 mei 2023
Ds. Rachelle van Andel

28 mei 2023
Ds. Elly van Kuijk

4 juni 2023
Ds. Paul Saraber

11 juni 2023
Ds. Paul Saraber

18 juni 2023
Ds. Marga Haas

25 juni 2023
Ds. Jan Berkvens

Vanuit het bestuur
Beroepingsproces
De vlag kan uit! Elly van Kuijk heeft het beroep officieel aanvaard. Op 1 juli a.s. zal zij 
formeel beginnen. De komende weken zullen wij bespreken hoe wij de eerste kennis-
making met onze gemeenschap kunnen vormgeven. Ik verwacht dat wij hierover in de 
volgende Vierpas meer kunnen vertellen. 
Bezetting bestuur
Op 31 mei a.s. zal vanaf 19.30 in onze Koorkerk een algemene ledenvergadering worden 
gehouden. De uitnodiging hiervoor zult u nog ontvangen. In elk geval staan een aantal 
formele zaken ter goedkeuring op de agenda, zoals het bestuursverslag 2022 en de jaar-
rekeningen 2022 van de Vereniging Koorkerk en de RGMZ. Verder zullen wij het voorstel 
in stemming brengen om Addy Simonse te benoemen in ons bestuur. Daarnaast willen 
wij de gemeente horen over de voorgenomen besluiten om de bovenverdieping van 
de consistorie tijdelijk ter beschikking te stellen aan statushouders en om onderzoek te 
starten naar de mogelijkheden om de kas van het PG orgel samen te voegen met het 
binnenwerk en te verplaatsen naar de Nicolaikerk in Utrecht. Meer toelichting op laatst-
genoemde zaken leest u hierna. 
Huisvesting statushouders
Eerder hebben wij u al op deze plek geïnformeerd over de Thuisgevers. Dit initiatief is 
ontstaan vanuit de PKN gemeente in Kampen en richt zich specifiek op het bieden van 
tijdelijke huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, de zogenaamde 
statushouders. Zodra een statushouder huisvesting heeft kan gezinshereniging worden 
aangevraagd en kan iemand starten met inburgering. Dat betekent concreet een baan 
zoeken, opleiding volgen etc. Ook omdat er onvoldoende huisvesting beschikbaar is 
voor statushouders raken de opvangcentra overvol, zoals in Ter Apel en hier dichtbij 
ons in Middelburg. Ook daarom is het aanbieden van huisvesting voor bepaalde tijd 
van groot belang. Het Koorkerkbestuur wil graag de mogelijkheden laten onderzoeken 
of en hoe de bovenverdieping van de consistorie geschikt kan worden gemaakt voor de 
tijdelijke huisvesting. Wij willen de ruimte graag specifiek aanbieden aan statushouders 
met een LHBTIQ+ achtergrond. Wij vinden het een belangrijk signaal dat onze gemeen-
schap bereid is om deze kwetsbare groep ondersteuning te bieden. Wij hopen dat ons 
initiatief navolging vindt bij meer kerken.  
PG orgel
Zoals u weet heeft de Koorkerk de kas van het historische PG orgel in 1952 in bruikleen 
gekregen van het Rijksmuseum. Bij het Rijksmuseum en het RCE (Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed) leeft al jaren de wens om de kas van het PG orgel samen te voegen met het 
binnenwerk en weer te plaatsen in de Nicolaikerk in Utrecht, waar het eeuwen heeft 
gehangen. Rijksmuseum en RCE hebben het verzoek bij ons ingediend om onderzoek 
te mogen doen naar de mogelijkheden om kas en binnenwerk weer samen te voegen 
en of het überhaupt mogelijk is om de kas te demonteren. Het Koorkerkbestuur is voor-
nemens onder voorwaarden in te stemmen met dit verzoek: 
• Wij bereiken vooraf overeenstemming welk vervangend(e) object(en) uit de rijkscol-
 lectie een plek zou kunnen krijgen in de Koorkerk;
• Vervolgens is de eerste stap een conditieopname van de orgelkas, om te beoordelen 
 of de kas niet te kwetsbaar is om nog te demonteren en of het binnenwerk nog wel is 
 te plaatsen. Het Rijksmuseum en de RCE hebben daarbij aangegeven dat als de kas 
 niet demontabel blijkt en te kwetsbaar is, deze niet wordt verplaatst;
• De opname wordt uitgevoerd onder supervisie van een te formeren begeleidings-
 groep waarin de Koorkerk vertegenwoordigd is, tezamen met experts ‘orgels en 
 meubels’ van het Rijksmuseum en het RCE.
Op de algemene ledenvergadering zullen wij het voorgenomen besluit toelichten en 
informatie geven over de actuele stand van zaken. 
Nog meer orgel
In de afgelopen week heeft het Koorkerkbestuur opdracht gegeven aan Gebr. Van 
Vulpen om groot onderhoud uit te voeren aan ons Van Vulpen-orgel. De opdracht is 
tot stand gekomen in nauw overleg met de organisten en de taakgroep beheer. De 
werkzaamheden zullen half oktober beginnen en ongeveer zes weken duren. De werk-
zaamheden zullen worden begeleid door een werkgroep bestaande uit de organisten 
en Gert Kooiman. Voor de komende maanden is het nog even improviseren voor onze 
organisten, maar vanaf eind dit jaar verwachten wij dat het weer een feest is om dit 
instrument te bespelen!
Teus Baars
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Bij de diensten
Zondag 7 mei 2023, ds. Wim Jansen
Thema: Zalige vreugde om niets

Kan je daar nog bij komen? Bij dat euforische geluk 
dat je soms als kind ervoer? Een geluk zonder dat er 
een speciale reden voor was, of hooguit een minimale 
aanleiding. Ik ervoer het onlangs weer eens toen ik een 
prachtige voetbalwedstrijd meemaakte in de Grolsch 
Veste, de voetbaltempel van FC Twente in Enschede. Is 
een doelpunt of de winst belangrijk in het licht van de 
eeuwigheid? Natuurlijk niet. Het is het juichen om het 
juichen. Om de sfeer waarin je wordt opgenomen. Het 
is een vreugde om niets, die ook uit het niets opwelt. 
Het leven als één orgastisch feest, juist in het licht van 
de dood. Een oerdrang om te rennen en te razen en te 

juichen en te zingen. En te loven… Is dat dan misschien wat de psalmdichters bedoelden 
met ‘God loven’?  Een uit de diepste intuïtie opborrelende noodzaak om alles en iedereen lief 
te hebben – want dat is wat eruit voortvloeit. Dan is er geen sprake meer van ‘ik zing’ maar 
‘van een stem die in mij oprijst’, zoals Abel Herzberg het formuleert. Die ervaring, opkomend 
vanaf de bodem van de ziel, dat moet wel met God te maken hebben. Ik kwam een prachtig 
liedje van Hans de Booij op het spoor: Nooit meer van God los. Dat drukt het wat mij betreft 
precies uit. Verder nog teksten uit de psalmen. Ik verheug mij op 7 mei. Om niets. 
Ds. Wim Jansen, Vlissingen  

Zondag 14 mei 2023, pastor Wim van Goch
Op 14 mei mag ik weer voorgaan in de Koorkerk. In zekere zin is voor-
gaan een soort van vraag en antwoordspel. De voorganger werpt vra-
gen of suggesties op, de toehoorder (beter: deelnemer) komt innerlijk 
tot antwoorden. De bijbel is een verzameling fascinerende en soms een 
duistere verzameling van vragen en antwoorden. Is er een “voornaamste 
vraag”?  En hoe luidt die dan? En het antwoord? Komt er een dialoog tot 
stand? Of preken we eigenlijk alleen voor eigen parochie? Het laatste 
stuk van het Johannes evangelie en waarschijn-lijk een van de oerver-
halen uit het eerste testament zullen we lezen. En ik ga te rade bij Levinas, de intrigerende 
wijsgeer. Vanaf deze plek trouwens: hartelijke groet aan Luuk. En heel de Koorkerk-gemeen-
schap: van harte gelukgewenst met het vinden van een nieuwe voorganger!
Wim van Goch

Lange Jan Project

Het Lange Jan Project (LJP) bestaat in 2023 al weer 35 jaar. De Koorkerk is 
hierbij vanaf het begin betrokken als een van de leden van de Raad van Ker-
ken. Activiteiten vinden plaats op donderdag. In al die jaren zijn er wel enkele 
veranderingen geweest in activiteiten, maar de zogenoemde Miniconcerten 
om 15.00 uur zijn er vanaf het begin en misschien wel de meest zichtbare 
activiteit, naast het Meditatief Moment om 13.00 uur dat in de plaats is geko-
men van de Middagpauzedienst. Ook de koffiehoek in de Wandelkerk kent 
een lange geschiedenis.
Toen enkele jaren geleden de Boekenmarkt werd opgezet moest er afstem-
ming gevonden worden met het LJP op de donderdagen. In goede harmonie 
is dat als volgt geregeld. 
Een kwartier voordat het concert begint sluit de boekenmarkt en ook de 

grote deur van de Koorkerk gaat dicht en blijft de rest van de middag gesloten. Inloop voor het concert gaat via 
de Wandelkerk. De boekenmarkt blijft uit praktische overwegingen de rest van de dag gesloten en wordt niet 
meer bemand. Tijdens het concert is er ook geen “zelfbediening” met gepast contant geld gewenst en wordt dui-
delijk gemaakt dat de markt gesloten is. Zodra de bezoekers van het concert vertrokken zijn is er nog wel enige 
tijd zelfbediening mogelijk. 
Dit jaar is er een geleidelijke start in juni. Vanaf 1 juni is de koffiehoek open en het eerste concert vindt plaats op 8 
juni. Op 15 juni is het eerste Meditatief Moment en vindt er in de Wandelkerk de officiële opening plaats van een 
expositie in de torenvoet. In de weekbrief van de kerk zal actuele informatie worden vermeld.   Piet Allaart
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Taakgroep diaconaat DOEN
Hierna treft u informatie aan over diaconale activiteiten ‘wat we doen’ en ‘waaraan we 
geven’. Diaconaat is iets van ons allemaal.

DOEN

Gezamenlijke actie kleding- en voedselbank
Bedankt!
Samen met mensen van de Nieuwe Kerkgemeenschap brachten we samen: 63 zakken 
en tassen met kleding en textiel, 16 volle kratten levensmiddelen en nog 1.060 euro aan 
giften.
Wat zijn we blij met uw bijdragen voor deze actie.
In het najaar houden we deze actie weer. Gerda en Ria van de taakgroep hebben nu hier-
bij een zaterdagochtend geholpen, wellicht doet u de volgende keer (ook) mee?
Als u tussentijds kleding opruimt kunt u het zelf brengen bij de kledingbank, maar kle-
dingwinkel Talent in ’t Hofje onder de Toren maakt u er ook blij mee.
Namens kleding- en voedselbank bedankt!

Oproep
Vele handen maken …
 Op woensdag 12 juli tussen 9.30 – 12 uur worden in ‘t Hofje onder de Toren weer de Vakan-
tietasjes ingepakt. Een zomerse verrassing voor kinderen 3 – 12 jaar van de Voedselbank 
en AZC en dit jaar ook via Vluchtelingenwerk Zeeland voor kinderen van statushouders.
Dit is al jaren een activiteit van de Nieuwe Kerk Gemeente en Koorkerk waarbij ook andere 
kerken uit Middelburg betrokken zijn via een collecte of hulp bij het inpakken. 
Hierbij worden ook al vele handen toegestoken vanuit de Koorkerk.
Als u het leuk vindt hier ook een keer bij te helpen dan kunt u dit laten weten aan 
Gerda van Leeuwen, 0625032498 of per e-mail gsvleeuwen@zeelandnet.nl
In de Koorkerk collecteren we op 21 mei en 18 juni opnieuw voor de Vakantietasjes die al-
tijd goed gevuld zijn met een boek, een bon voor bijv. schoolspullen, een zomers spelletje, 
iets om te snoepen en uit te delen. Komt voor u het inpakken dit jaar niet uit, dan kunt u 
door uw bijdrage aan de collecte betrokken zijn.
  
Gerda van Leeuwen 

Huisvesting statushouders
Over huisvesting van statushouders in of met hulp van de Koorkerk schrijft het kerkbe-
stuur in deze Vierpas.

Lunch met statushouders
Op 21 mei a.s. hopen we rond 12 uur mensen te verwelkomen die zich het afgelopen 
half jaar als statushouders in Middelburg hebben gevestigd en mensen die nu nog in het 
AZC of de noodopvang wonen en zich hier mogen vestigen, maar nog geen woonruimte 
hebben. Hoeveel mensen er zullen komen is nu nog niet bekend, zij geven zich voor deel-
name op via COA en Vluchtelingenwerk. 
Wilt u erbij zijn of op één of andere manier meehelpen, meld u aan! (bij voorkeur per e-
mail josembaars@live.nl - bij onderwerp graag ‘lunch statushouders’ vermelden of anders 
telefonisch 0651070297). In de komende weken volgen details in de weekbrief en/of tij-
dens mededelingen tijdens de viering op zondag.

Vacatures
In de Koorkerkgemeenschap leveren veel mensen een bijdrage aan één van de taak-
groepen. Vrijwilligerswerk heeft iets, het geeft iets waarvan je blij wordt. Ons bereikten 
vragen waaraan mensen uit onze kring misschien ook hun bijdrage kunnen leveren:
Eenmalig diaconaal: vullen vakantietasjes – zie apart artikeltje van Gerda van Leeuwen
Incidenteel diaconaal: meefietsen. Kinderen van vluchtelingen in de leerplichtige leeftijd 
gaan al vlot na aankomst in het AZC naar het Taalexpertisecentrum (TEC) voor het leren 
van Nederlands en te integreren in ons onderwijs. Wie wil de eerste dagen met hen mee-
fietsen van het AZC (Laurens Stommespad) naar het TEC (Nederstraat) en terug? Dit om de 
kids bekend te maken met de route. De wens van het TEC is dat er een lijst komt met na-
men van mensen die zij hiervoor kunnen benaderen. Meer informatie: José 0651070297 
of per e-mail josembaars@live.nl. 

Taakgroep Diaconaat

UITNODIGING voor
feest en 

boekpresentatie op 
13 mei

ELIANE – liefdeslyriek, 

door Wim Jansen 

Belgische Loodsensociëteit, 
Boulevard de Ruyter 4, Vlis-
singen
Inloop vanaf 14.30 uur: 
Ontvangst met koffie/thee en 
petitfour

15.00 uur: Welkom en 
inleiding door Wim
Gitaarmuziek door zonen 
Emiel en Hans
Inleiding door Greco Idema: 
de eerste uitgave van zijn 
Bureau Intermonde
Gitaarmuziek
Reactie van Eliane
Gitaarmuziek
Wim leest enkele gedichten 
voor

15.30 uur: Feest, onbeperkt 
drank en hapjes tot 17.30 uur
en als dank voor jullie aanwe-
zigheid die 13e mei:

GRATIS meenemen van de 
mooi uitgevoerde hardcover-
bundel ELIANE,
ruim 100 pagina’s liefdes-
lyriek en mooie foto’s
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Boekenmarkt : Start
Het lustrumjaar (5e) van de Boekenmarkt is goed van start gegaan.
Voor de opschoning, nieuwe indeling en verbeterde presentatie hebben we de 
nodige complimenten gekregen. De verkoop in de eerste 2 weken liep, mede 
dankzij de vakantieperiode, heel aardig. Vooral voor de categorieën Nederland-
stalige literatuur, Zeeland, Kinderen & Jeugd en Bijzondere Boeken was er veel 
belangstelling. Die moesten we al aanvullen. In de 3 weken die we in april open 
zullen zijn gaan we de 1ste € 1.000 grens ruim doorbreken. Dat zal mede te 
danken zijn aan de verkoop 
van de Bijzondere Boeken, 
die we rond de helft van de 
op internet gangbare prijs 
aanbieden.
Om er geen eenzijdig 
juichverhaal van te mak-
en:  de exclusieve voor-
verkoop voor leden van de 
Koorkerkgemeenschap was 
helaas geen succes. Slechts 
enkelen, vooral vrijwilligers 
van de Boekenmarkt, heb-
ben hun slag weten te slaan 
bij die voorverkoop.

Ervaring vrijwilligers
Het succes van de BM staat 
of valt met de inzet van 
onze 35 vrijwilligers. Die 
draaien van dinsdag tot en 
met vrijdag drie diensten 
tussen 10.30 u en 17.00 u. Op donderdag zijn de openingstijden aangepast aan 
het Lange Jan Project; zie elders in deze Vierpas.
We zijn blij dat steeds weer nieuwe vrijwilligers vanuit onze Koorkerkgemeen-
schap, maar ook mensen van daarbuiten, zich aanmelden en enthousiast mee 
gaan doen. Hoe die dat ervaren blijkt uit het navolgende bericht van Lia en Adrie 
le Clercq.
Een mooie start      
Met toch wel een beetje spanning fietsten we woensdagmorgen 12 april j.l. naar de 
boekenmarkt, waar we voor het eerst als vrijwilligers zijn ingeroosterd.
Zowel Willy Nieuwkoop als Jan Janse waren aanwezig om ons met enthousiasme 
de gang van zaken uit te leggen. We vroegen ons af er zo vroeg in de ochtend wel 
mensen zouden komen. Maar de deuren waren nog niet geopend of de eerste be-
zoekers kwamen al binnen, mede gelokt door de prachtige muziek van  pianist Rien 
Balkenende en violiste Michelle Pritchard. Zij waren druk aan het oefenen voor hun 
concert van de daaropvolgende zondag.

Activiteiten van de 
landelijke VVP

Uw Koorkerkbestuur on-
derhoudt contacten met de 
landelijke organisaties van 
de PKN, de Remonstranten 
en zeker ook de Vrijzinnige 
Protestanten (VVP). Zo’n 75 
Koorkerkers zijn lid van de 
VVP en ontvangen goede e-
mails en het lezenswaardige 
blad Vrijzinnig. Wilt u dat 
ook, laat het dan aan Nic. 
van der Noll weten ( nicvan-
dernoll@gmail.com ). Hij zal 
het doorgeven aan de VVP.
Hieronder vindt u alvast en-
kele data als vooraankondi-
ging van landelijke VVP ac-
tiviteiten.
Op zaterdag 3 juni vindt 
de Algemene Vergadering 
plaats (nog niet bekend 
waar), en op zaterdag 4 no-
vember is de jaarlijkse Ont-
moetingsdag van de VVP.

Hartelijke groet,
Joep de Valk
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De Boekenmarkt (vervolg)
Vele boeken konden we die ochtend afrekenen. De doos met boeken van Remco 
Campert ging in zijn geheel mee met de nieuwe eigenaar. Een klein jongetje kwam 
met stralende ogen zijn boekje afrekenen. En een Vlaams echtpaar waande zich 
‘buiten deze wereld’. Ze legden uit dat door het mooie licht in de kerk, de muziek 
en de vele interessante boeken zij zich ‘zo gelukkig’ voelden. De gekochte boeken, 
waaronder een doos met bundels van Hans Waren, konden niet in hun fietstassen, 
dus moest de auto gehaald worden….
Al met al een mooie start voor ons als beginnende vrijwilligers, met leuke contacten 
en een ochtend die voorbij vloog.      
Een hartelijke groet, Lia en Adrie le Clercq 
Deze bijdrage maakt mooi duidelijk dat, naast de besteding van de opbrengst 
voor de gekozen doelen, ook de onderlinge contacten en de bijzondere ont-
moetingen met het publiek positieve resultaten en gebeurtenissen van de 
Boekenmarkt zijn.

Inname boeken
Omdat onze externe opslag inmiddels flink gesaneerd en ingedeeld is, kunnen 
we vanaf mei weer nieuwe boeken innemen. Daarbij gaat het om populaire 
boeken die in goede staat zijn en die je met een gerust hart een 2e lezersleven 
kunt geven voor jezelf of als cadeau voor derden. Zo wordt m.b.t. boeken een 
kleine bijdrage geleverd aan de roep voor een meer circulaire consumptie.
Kleine partijen die tijdens de openingstijden van de Boekenmarkt aangeboden 
worden, kunnen we in de Koorkerk verwerken. Voor grotere partijen, die we in 
de externe opslag moeten verwerken, graag contact opnemen met ons lid Tom 
Lijftogt: 06-53219605/tomlijftogt@planet.nl 

Tot Slot
Hoewel het publiek de Boekenmarkt al weer aardig weet te vinden, kan dat al-
tijd nog beter. Bekendheid is daarvoor een eerste vereiste. Helaas lukt het niet 
daarvoor via een artikeltje in de Bode aandacht te krijgen. En zal dat dus vooral 
via mond-op-mond reclame moeten gebeuren. Daarom vragen we u, waar 
mogelijk, aandacht voor onze boekenmarkt te vragen. En daarbij de doelen 
waaraan de opbrengst besteed wordt te vermelden: een project van Kerk in Ac-
tie om wereldwijd in 7 landen jongeren een  perspectief op een beter bestaan te 
bieden met scholings- en werkgelegendheidsactiviteiten; lokaal 3 initiatieven: 
City Seeds, dat gratis groente en fruit verstrekt aan wie dat niet zelf kan betalen, 
verder het Pennywafelhuis, een creatieve ontmoetingsruimte voor migranten 
en vrouwen, beiden in de wijk Dauwendaele en als 3e het Taalexpertise Cen-
trum voor taalondersteuning van bewoners van het AZC, Oekraïners en in Mid-
delburg gevestigde status-houders. Bij voorbaat onze dank.   

Het boekenmarktteam.



Taakgroep diaconaat

GEVEN

Opbrengst collectes maart
Colombia jonge vluchtelingen uit Venezuela (Kerk in Actie – KiA) € 171,15
Omzien naar gevangenen in Nederland (KiA) € 136,65
Delta voor Indonesië – duurzame landbouw  € 208,80
Bangladesh – kansen creëren voor jongeren (KiA) € 168,65
Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Voorgenomen collectes mei
7 mei - Syrië kerk als plek van hoop en herstel
Syrië is een land met problemen, onder meer ten gevolge van burgeroorlog en de aardbev-
ing in het gebied dat grenst aan Turkije. Kerken spelen een belangrijke rol in opvang van 
mensen en herstel van sociale structuren en relaties.
Om kerken in Syrië hierbij te helpen, heeft Kerk in Actie het Herstelfonds opgericht: een 
samenwerking van Kerk in Actie en twaalf Syrische kerkgenootschappen. 
Geef via GiVT (zie QR code in liturgie en op kerkdienstgemist), de wijkkas of maak een bi-
jdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie onder vermelding van ‘Bouw de 
kerk in Syrië weer op’, of doneer online.

14 mei - Algemene diaconale collecte
Samen met de diaconie van de Nieuwe Kerkgemeente vormen we de Protestantse Ge-
meente Middelburg (PGM) en hebben we een diaconale spaarpot waaruit we onder andere 
aanvragen bij het noodfonds kunnen honoreren en in het geval van rampen snel kunnen 
handelen of collecteopbrengsten kunnen aanvullen. Ook worden de gezamenlijke acties 
zoals voor Torentijd (kerstpakketten gedetineerden) uit deze pot bekostigd. Geef via GiVT 
(zie QR code in liturgie en op kerkdienstgemist) of via de wijkkas.

21 mei - Vakantietasjes
Al een aantal jaren verzorgen diaconieën van verschillende kerken vakantietasjes voor kin-
deren van de Voedselbank en het AZC. Dit jaar betrekken we via Vluchtelingenhulp de kin-
deren van statushouders er ook bij. Door economische omstandigheden komen er steeds 
meer kinderen in aanmerking voor zo’n vakantietas. Dit jaar gaan we ruim 200 tasjes vullen 
en uitdelen. We willen de kinderen vlak voor de zomervakantie verrassen met een vrolijk 
gekleurde rugtas met o.a. een boek, een spelletje, wat snoep en een cadeaubon. Ook dit jaar 
vragen we een gulle gift van u voor dit plaatselijke diaconale doel.
Geef via GiVT (zie QR code in liturgie en op kerkdienstgemist) of via de wijkkas.

28 mei - Kerk in Moldavië helpt kwetsbare mensen
Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan 
een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenlev-
ing. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt 
kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ou-
deren. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder 
ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Geef via GiVT (zie QR code in 
liturgie en op kerkdienstgemist), de wijkkas of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 
457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Diaconaat Moldavië.

Taakgroep Diaconaat



C o l o f o n
Predikant:
Vacant
Vragen/mededelingen aan de 
kerkenraad: VVHM bestuur en 
RGMZ bestuur: 
Scriba: vacant
of tweede secretaris:  Esther 
Meulblok tel.: 0113-562531 of 
emeulblok@gmail.com
Coördinerend koster: 
Henk Kappers 0118-639420
Organisten :  Martin van der 
Bent (rooster) 06 - 20543666
vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Gebruik Koorkerk:
Coördinator : Johan Klumpe-
naar 06-54338574 
gebruik@koorkerk.nl
Eindredacteur Vierpas:
Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole  
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk  06-48640747
jmo@zeelandnet.nl
Financiële zaken Koorkerk
Joep de Valk 06-53391524 of 
j.devalk@telfort.nl
Joop Caljé 06-53175297 of
joopcalje@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
• NL 52 INGB 0000 2185 95 t.n.v. 
VVHM Wijkkas Koorkerkge-
meenschap, Middelburg
• VVHM: NL 35 TRIO 0788 9579 29 
t.n.v. Vrijzinnige Hervormden 
Middelburg
• RGMZ:   NL38 INGB 0000 
630321 t.n.v. penningmeester 
RGMZ Middelburg

   

Allemaal de liefste
Tja, Teatske, als je het stokje van 
deze rubriek aan mij overgeeft 
met de vraag wie voor mij de 
liefste is, dan weet iedereen al 
bij voorbaat wat mijn antwoord 
zal zijn: Eliane. Nee, niet Elian, 
niet Lilian, niet Helène, niet 
Elianne, zoals haar naam vaak 
verbasterd wordt, maar: Eliane. 
In al mijn boeken kan ik niet 
laten haar naar voren te schui-
ven als mijn muze en Godsge-
schenk. Maar waarom is zij dan 
zo belangrijk voor mij? Omdat ik 
zonder haar in de goot had ge-
legen. Omdat zij mij gered heeft. Omdat ik door haar de liefde heb leren kennen – en mij 
daarmee God heeft teruggegeven. God, die ik hopeloos kwijt was. Zij heeft de liefde in 
mijn leven gebracht en daarmee de Liefde die God is. Daarom kan ik niet anders dan ook 
de erotische liefde ten volle verbinden met God.  
Een belangrijke rol speelt daarin dat ik in mijn adolescentie haar liefde voor mij schromelijk 
heb verwaarloosd. Wat later het aller kostbaarste zou blijken heb ik toen op het spel gezet. 
In mijn boek Vlammend Paradijs beschrijf ik die cruciale periode in mijn leven, die mijn 
leven heeft gemaakt tot wat het nu mag zijn: de ontdekking van de liefde als de meeste. 
Zonder die ervaring was ik zeker ook geen predikant geworden en had ik niet zoveel voor 
mensen kunnen betekenen als ik in mijn leven heb mogen doen. Ook van mijn schrijfsels 
is zij de muze. In Vlammend Paradijs beschrijf ik het als volgt:
‘Onze adolescente geschiedenis, de queeste van mijn jeugd, ligt aan de basis van mijn 
latere keuze voor het predikantschap. Om ruimte te zijn voor anderen. De ruimte die zij mij 
gunde. De ruimte die ik God noem.’  
Deze crisis is het keerpunt in mijn leven geworden. Sindsdien herken ik het gevoel dat 
Hans de Booij zo eenvoudig en authentiek verwoordt in zijn liedje Nooit meer van God los. 
Daar wil ik nog iets over kwijt. Dit: dat theologie nooit objectief kan zijn. Elke theologische 
keuze komt rechtstreeks voort uit de particuliere bevinding van de theoloog. Er is geen 
neutrale, objectieve waarheid. Iemands ‘waarheid’ staat nooit los van de persoonlijke erva-
ring. Dat kun je beter maar eerlijk benoemen. Vandaar dat ik mijn ‘theologie van de liefde’ 
altijd autobiografisch beschrijf.  
Het gaat nog steeds verrassend goed met mij, maar de werkelijkheid blijft dat ik een on-
geneeslijke ziekte onder de leden heb. Dat besef heeft ons nog bewuster gemaakt van 
het mysterie van onze liefde. Het kon al bijna niet bewuster, maar blijkbaar is de liefde een 
oneindig uitdijend universum. 
In dat besef is het er eindelijk van gekomen om een selectie van mijn gedichten voor haar 
te bundelen en als mooie hardcover uit te brengen onder de titel: Eliane – liefdeslyriek. Die 
u gratis mee mag nemen tijdens de feestelijke presentatie ervan op zaterdag 13 mei in de 
Belgische Loodsensociëteit aan de Boulevard de Ruyter 4, vlakbij onze nieuwe woonstek. 
Van harte welkom, ook als u niet tot onze ‘inner circle’ behoort! 
Guy Verbiest, ons trouwe Koorkerklid uit Blankenberge, heeft toegezegd het stokje van mij 
te willen overnemen.
 Uw oud-predikant Wim Jansen, Vlissingen

Inleveren kopij voor de volgende Vierpas
Iedereen die zich betrokken voelt bij de Koorkerkgemeenschap kan informatieve, inspi-
rerende en verbindende artikelen aanleveren voor de Vierpas.  De Vierpas van juni ver-
schijnt omstreeks 28 mei 2023. U kunt uw artikel tot uiterlijk 19 mei 2023 per e-mail in-
leveren bij de redacteur, Adrie le Clercq. Zijn e-mailadres is:  adeleclercq@zeelandnet.nl 
Eventueel bij het artikel te plaatsen beeldmateriaal graag in een aparte e-mail of bijlage. 


